
5 mei 2024 Bevrijdingsrit

Tijdens de rit kom je enkele bijzondere bezienswaardigheden tegen welke hieronder op volgorde zijn 
weergegeven.

1. Sas van Gent; Getijdenmolen Bastion Zeelandia:
 Oorspronkelijk onderdeel geweest van de historische vestingwerken van Sas van 

Gent. Gebouwd in 1696, waarna in de 18de eeuw het overgrote deel van de 
vestingwerken is gesloopt. Het overgrote deel van het Bastion Zeelandia werd vlak 
voor de Tweede Wereldoorlog gesloopt. Het enige wat overbleef is dit deel van de 
muur waaronder het water stroomde richting de Getijdenmolen. Het heeft de 
gevechten van de Tweede Wereldoorlog overleefd, waarna het historische restant in de
jaren ’80 werd geconserveerd.



2. Koewacht; Luchtwachttoren 3T1:
 De herinneringen van de Tweede Wereldoorlog waren nog zeer vers en door de 

dreiging rondom de Koude Oorlog, werd deze Luchtwachttoren gebouwd in 1952. 
Verspreid door heel Nederland werden dit soort torens gebouwd, waarvan er vandaag 
de dag nog maar 19 van over zijn. De luchtwachttoren is in verhouding maar kort in 
gebruik geweest. In 1964 werd deze buiten gebruik gesteld omdat de luchtwachtdienst
werd opgeheven. Het is de hoogste nog staande luchtwachttoren en zo goed als geheel
nog in authentieke staat. Sinds 2018 is een private stichting bezig met de restauratie.
 

3. Axel; Gydinia-Bridge:
 Op deze plek bouwde de Poolse troepen een Baileybrug om het zijkanaal te kunnen 

oversteken om uiteindelijk Axel te bevrijden. Rond deze plek is tussen 16 september en 2 
november 1944 zwaar gevochten. 



4. Axel; Pools Kruis:
 Het Pools Kruis is een herdenkingsmonument ter nagedachtenis van 25 gevallen 

Poolse oorlogssoldaten die hielpen bij de bevrijding van Axel.

5. Breskens; Monument 11 september 1944:
 Op 11 september 1944 werd Breskens gebombardeerd door de geallieerde. Eigenlijk 

lag de focus op de haven om het hergroeperen van de Duitsers te stoppen. Echter werd
ook het dorp getroffen waarbij in totaal 184 burgers om het leven kwamen. Ter 
nagedachtenis aan het bombardement en de slachtoffers is dit monument geplaatst. 



6. Groede; Stütpunkt Groede:
 Dit cluster aan bunkers werd aangelegd in de vorm van een soort dorpje. Daarom staat

deze ook wel bekend als Bunkerdorp. De bunkers waren onderdeel van de 
Atlantikwall. In plaats van het verstoppen van de bunkers onder grond en zand, 
werden de daken en muren gecamoufleerd als huis, winkeltje of stal met behulp van 
beschilderingen. De authentieke schilderingen zijn nog steeds zichtbaar. Ook kregen 
de ‘huisjes’ binnen het bunkerdorp bijpassende namen als Villa Saarland, Villa 
Moselland etc. Het bunkerdorp was versterkt met luchtafweer, tankversperringen, 
mijnenvelden en mitrailleur opstellingen. Tegenwoordig is het onderdeel van het 
Groede Podium, waarbinnen vele activiteiten worden georganiseerd.

7. Oostburg; 40mm snelvuurkanon:
 Dit kanon komt van het wrak van het Canadese transportschip Fort Maissonneuve. Dit

schip behoorde tot de Empireklasse en zonk op 15 december 1944 voor de kust van 
Cadzand. 



8. Moerkerke; Loop Flakkanon:
 In de omgeving hadden de Duitsers twee grote 88mm Flakkanonen gestationeerd. 

Deze stonden nabij Hoeve Vergauwe in de Damweg te Moerkerke. Ze hebben in de 
omgeving veel schade ermee aangericht. Het 88mm Flakkanon was een berucht 
wapen met een horizontaal bereik van 19,8 km. Verticaal had het kanon een bereik tot 
14,7 km de lucht in. 

9. Leopoldkanaal, Sint-Laureins; Baileybrug:
 In het najaar van 1944 bevrijdden de Canadezen de gemeenten ten zuiden van het 

Leopoldkanaal. Op 6 oktober begonnen zij de constructie van een brug over het 
Leopoldkanaal ten behoeve van de eerste fase van Operation Switchback (onderdeel 
van de Slag om de Schelde). De Baileybrug heeft in eerste instantie ter plaatse van de 
Langewegbrug gelegen, echter werd deze vervangen door een betonnen brug. Na het 
herstellen van de houten vloer van de Baileybrug is deze later geplaatst op de huidige 
plek door de Belgische Genietroepen. 



10. Ijzendijke; Noodlottig ongeluk.
 In de akkers voor u stierven op 20 november 1944 37 Engelse en Canadezen door een 

noodlottig ongeluk. Ze stierven voor onze vrijheid.
 

11. Slag om de Isabellasluis; Phillippine.
 Hier streden de leden van het “Algonquin regiment” van het 4de Canadese leger om de sluis 

en de omliggende polders nadat ze Phillippine op 21 september 1944 hadden bevrijdt.
Tussen 22 september en 14 oktober 1944 lieten veel jongen mensen hier het leven bij de zware
gevechten. 


